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28april 2024 

Michaëlkerk Leersum 
 
 

 
 

In deze dienst zal de doop bediend worden aan: 
 

Miley Ingrid Wijnanda Balfoort 
Dochter van Marko en Dariëlle Balfoort van Bemmel, 

zusje van Dex 
 

Henk Jan Rijn van Wijk 
Zoon van Hans en Jeannine van Wijk – van de Waerdt 

Broertje van Mara 
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Om te beginnen 

Welkom door de ouderling van dienst 
(Allen gaan staan) 

We zingen: Lied Weerklank 439 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 

(Allen gaan staan) 
 
Stil gebed, bemoediging & groet 
 
Zingen Psalm van de zondag 65: 1 (nieuwe psalmberijming) 

1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
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U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft.  
 
2. Gelukkig wie bij U vertoeven; 
uw woning is ons thuis. 
Daar mogen wij uw zegen proeven, 
het goede van uw huis. 
U antwoordt ons op grootse wijze. 
U redt ons door uw hand. 
De hele wereld zal U prijzen, 
de zee, de lucht, het land. 

(Allen gaan zitten) 
 
Inleidend woord bij deze dienst 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 303 

1. Zonne en maan, water en wind,  
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.  
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U.  
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
 

2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf  
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
hier onder ons, hier onder ons.  
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U.  
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
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3. Geest die ons troost, levend nabij,  

genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg dag in dag uit.  
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U.  
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 
Kindermoment gevolgd door het lied Jezus is de goede herder 

Jezus is de goede herder 
Jezus, Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus, Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

 
Na het lied gaan de kinderen gaan naar de kinderkring 
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Dienst van het woord 

Schriftlezing Johannes 10: 11-16 / 27-28 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te 
geven voor de schapen. 12Een ingehuurde knecht, iemand die geen 
herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de 
steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf 
valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is maar 
ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede 
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15zoals de 
Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de 
schapen. 16Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn 
stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.  
27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen 
Mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. 29Wat mijn Vader Mij gegeven 
heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn 
Vader roven, 30en de Vader en Ik zijn één.’ 
 
Lied 653: 6 

Gij zijt tot herder ons gegeven, 
Wij zijn de schapen die gij weidt; 
Waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij u blijft en naar u ziet, 
Verdwaalt in deze wereld niet.  

 
Uitleg en verkondiging  
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Zingen: uit Hemelhoog 386  

 
 
2.  Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 
3.  Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 
4. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
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Dienst van de doop 

Kort inleidend woord. We zingen:  
 
De kinderen komen binnen. 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 
 
Inleiding bij de doop - Doopgesprek kinderen.  
 

(de doopouders gaan staan) 
Gedicht         
 
Presentatie 
V: Kinderen zijn kostbare geschenken die we uit Gods hand 

ontvangen. God staat aan het begin van ieder leven. Zijn liefde 
gaat uit naar alle mensen, dus ook naar ieder kind.  Het eerste 
geschenk dat wij van onze ouders krijgen is onze naam. 
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Daarmee worden wij geroepen en weten we ons gekend. Door 
de doop wordt onze naam met de naam van God verbonden.  

 
Marko en Dariëlle,  met welke naam willen jullie je kind laten dopen?  
O:  Miley Ingrid Wijnanda  
 
Hans en Jeannine,  met welke naam willen jullie je kind laten dopen?  
O:  Henk Jan Rijn    

 
V: Met deze naam verbindt God zich met hen in de doop. 

 
(De gemeente gaat staan) 

We zingen de geloofsbelijdenis met lied Lied 340 in beurtzang 
Mannen:  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  

Schepper des hemels en der aarde. 
Vrouwen:  En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de 
maagd Maria; 

Mannen:  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle;  

Vrouwen:  ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel,  

Mannen:  zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 
doden. 

Vrouwen:  Ik geloof in de Heilige Geest. 
Mannen:  Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
Vrouwen: de gemeenschap der heiligen; 
mannen: vergeving der zonden; 
vrouwen:  wederopstanding des vlezes; 
allen:  en een eeuwig leven. Amen, amen, amen 

(Gemeente gaat zitten) 
 
Doopgebed  
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Het doopwater wordt uitgegoten.  

 
Doop  
 
Overhandiging van de doopkaars  
Ouderling:   (ontsteekt de doopkaars aan de Paaskaars en geeft 
die aan beide ouderparen): Ontvang het licht van Christus 

 
Aanvaarding 
V: Zo is de naam van deze kinderen nu verenigd met de Naam van 

de HEER onze God.  
 

V: Doopouders,  
Geloven jullie in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest en 
dat onze kinderen mogen delen in zijn liefde, redding en 
nabijheid, zoals dat zichtbaar wordt in het teken van de doop?  
Beloven jullie om jullie kind voor te gaan op de weg van het 
geloof, in liefde, trouw en gerechtigheid, als leerlingen van 
Jezus, en hen zo te leren om ook zelf die weg te gaan, 
verbonden met Christus en zijn gemeente? 

O: Ja, dat beloven wij. 
(gemeente gaat staan) 

Welkom door de gemeente  
V: Gemeente, draag Miley en Mees in uw gebeden en ga met hen 

de weg van het koninkrijk van God. 
A: Welkom, geliefde kinderen, welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 
(gemeente gaat zitten) 

Overhandigen doopbijbel / doopsteen  
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Dienst van de gaven en gebeden 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Slotlied Opwekking 710 

Zegen mij, op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij, op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij - als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons, waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons, waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen  
Beantwoord met gezongen Amen 


